Wij willen Vrede ( melodie: Matrimony / Tekst: Ron Overtoom, geschreven voor 5 mei 2020

Wij willen vrede, als het kan graag overal
Maar mensen blijven mensen en die lopen in de val
Van hebzucht en jaloezie, ruzie over mijn en dijn

Als we dat maar blijven doen zal ‘t nooit echt vrede zijn

Dreiging in de wereld, ieder eist zijn ruimte op

T gaat om kleur, t gaat om ras, om een wit of zwarte kop

Maar dieper gaat het om erkenning van een eigen Zijn

En geef maar toe dat elk van ons niet vreemd is van die pijn.

Ja, wij willen vrede en we gaan er samen voor
Dus doe maar met ons mee dan worden wij een groot koor
Maak muziek en zing en slecht die muur tussen ons in

En maak ons vrij, en wees maar eens blij.

Misschien kunnen we samen, want dat is een goed begin
Elkaar wat meer verdragen en eens vragen naar de zin
Van wat je wil bereiken en wie jij nu eigenlijk bent

En of je ook de noden van de ander echt goed kent.

Ja, wij willen vrede en we gaan er samen voor
Dus doe maar met ons mee dan worden wij een groot koor
Maak muziek en zing en slecht die muur tussen ons in

En maak ons vrij, en wees maar eens blij.

Wij weten ook: ‘tis niet eenvoudig en “t vraagt z'n tol
Maar we moeten wat , want roepen: help, ’t land is vol
Daarmee redden wij het niet, da’s koppen in het zand

Dus doe het anders en geef elkaar de hand.



Couplet Instrumentaal

We zijn hier op de wereld en we zijn met echt heel veel
Dat kan dan ook alleen maar als ik breek en als ik deel
leder mag het zijne en we werken zij aan zij

En dat ik je mag leren kennen maakt me echt heel blij

Ja, wij willen vrede en we gaan er samen voor
Dus doe maar met ons mee dan worden wij een groot koor
Maak muziek en zing en slecht die muur tussen ons in

En maak ons vrij, en wees maar eens blij.
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